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Bevriend door een tumor vertelt het waargebeurde verhaal van Daniëlle, een politieagente 

die borstkanker krijgt, en Barbara, de oncologieverpleegkundige die haar begeleidt tijdens de 

behandelingen. Vanuit twee perspectieven – dat van de patiënt én van de zorgverlener – 

krijg je een uniek inkijkje in hoe een diepe vriendschap kan ontstaan in een 

ziekenhuissetting. Het boek laat zien hoe een zware periode, vol behandelingen en 

onzekerheid, ook ruimte kan bieden voor verbinding, empathie en zelfs humor.  

 

Wat dit boek voor mij zo sterk maakt, is de afwisseling tussen de stemmen van Daniëlle en 

Barbara. Daardoor voelt het heel persoonlijk, en tegelijkertijd krijg je als lezer een compleet 

beeld van de situatie. De schrijfstijl is laagdrempelig en toegankelijk; het boek leest makkelijk 

door, ondanks het zware onderwerp. Vooral de kwetsbaarheid van beide vrouwen maakte 

indruk op mij.  

 

De wisseling van perspectief zorgt ervoor dat je niet alleen de medische, fysieke kant van 

kanker meekrijgt, maar ook de emotionele impact aan beide kanten van de behandelkamer. 

Daniëlle beschrijft op een open manier wat het betekent om haar haar, wenkbrauwen én een 

stuk controle kwijt te raken, maar ook hoe het leven daarna – met medicijnen en 

vermoeidheid – minstens zo pittig is. Barbara laat juist zien hoezeer ook zorgverleners 

geraakt worden, vooral als het jonge patiënten betreft. De manier waarop zij beiden vertellen 

over het ontstaan van hun vriendschap is integer en ontroerend. Wat ik sterk vond, is dat de 

toon nergens sentimenteel wordt. Juist door de nuchtere, eerlijke vertelstijl blijft het boek 

geloofwaardig en raakt het je als lezer. 

Een zin die me is bijgebleven: "Ik ben verpleegkundige, maar ik ben ook gewoon mens." Die 

vat eigenlijk de hele kracht van het boek samen. 

 

Bevriend door een tumor is een indrukwekkend en toegankelijk boek voor iedereen die zelf 

(borst)kanker heeft of heeft gehad, maar ook voor naasten, zorgverleners of mensen die 

twijfelen over een carrière in de zorg. De oprechte verhalen en bijzondere vriendschap 

maken dit boek tot een waardevolle leeservaring. 

 

Ik geef het boek 4 sterren, want het is een mooi, oprecht boek dat blijft hangen. De inhoud is 

duidelijk, de schrijfstijl toegankelijk, en het thema raakt. Geen vijf sterren, omdat ik op 

sommige momenten nog nét iets meer verdieping had willen lezen in hun persoonlijke 

reflecties. 
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